


De eeuwenoude hoodschap
binnen eeuwenoude muren

Toon onze oude dorpskerk gesticht werd in 1445, leed de bevolking der
Lage Landen nog onder de gevolgen van de verschrikkelijke St. Elisabeths-
vlced. Sindsdien zijn 516 jaren verstreken. Jaren, waarin geslachten
kwamen, geslachten gingen, waarin stormen raasden en branden woedden,
jaren, waarin niets ontziende oorlogen over het land gingen en waarin
oude gebruiken en denkbeelden vervaagden en door nieuwe werden
yvervangen.

Nu, in het jaar 1961 hebben wij het voorrecht te mogen leven in cen
welvaartsstaat. Een tijd vol van grote zegeningen en ongekende mogelijk-
heden. Maar ook een tijd met cen eigen taak. Op onze schouders rust de
plicht met verdubbelde krachten te bouwen aan de toekomst.

Wat ruim 500 jaren geleden onze voorouders onder onzeghaar moeilijke
omstandigheden hebben gewrocht, dat behoren wij in een tijd van voor-
spoed te bestendigen en te vernicuwen.

Wij hebben ons kerkgebouw lief, omdat hier door de eeuwen heen de
boodschap van Jezus Christus mocht worden gebracht.

We zouden het met zijn ranke torenspits en zijn cenvoudige gothiek niet
gaarne missen in het centrum van ons dorp en het is te betreuren, dat
latere knutselaars aan de sobere schoonheid ervan soms danig hebhen
geknoeid. De tand des tijds heeft aan dit bedehuis geknaagd. Er moet
nu iets gaan gebeuren en wij hebben hier onze taak niet mis te verstaan.
Doen we dit zuchtend, mokkend misschien? Of is ons hart met dankbaar-
heid vervuld, dat wij als gemeente, door het brengen van een werkelijk
offer er aan mede mogen werken, dat het bevrijdende verlossingwoord van
onze Heiland Jezus Christus nog lange tijd zal mogen klinken binnen deze
eeuwenoude muren ?

De Hoeksche Waard is arm aan historische gebouwen. De oude dorps-
kerk te Mijnsheerenland mag tot de mooiste monumenten van het eiland
gerekend worden. Laten wij de handen ineen slaan, om dit kerkgebhouw
voor het nageslacht te bewaren. Mogen wij allen bereid gevonden worden
om een werkelijk offer voor de restauratie te brengen, opdat de Kerk ook
in de toekomst aan haar roeping kan voldoen, om vorming en leiding te
geven in godsdienstig, geestelijk en zedelijk opzicht.

God roept ons broeders tot de daad,
zijn werk wacht, treedt dan aan.

A. v. Walsum, pres. Kerkvoogd.









ug gekomen . ... Aan het einde der bijeen-
: ,,God roept ons broeders tot dc daad”.

' ‘og’ jaren voor Mijnsheerenland’'s kerk in zijn
‘d .;erfems dcr Vaderen zal ook voor het

:'mensen wij hopen van niet, maar misschien zullen er

en ‘g'e :_jk enige he n in de dagen dat Nehcmia zich opmaakte
,Wat is dit voor cen ding, dat gij heden
doet ?’ ,HbOl‘t naa.r het a,ntwoom van deze Nehemia! ,God van de
hemel, Die zal het ons doen gelukken, en wij, Zijne knechten, zullen ons
opmaken en bouwen . .... (Neh. 2 : vs. 20a).

Welnu dan. Het is .begonnen Maakt U op en bouwt, maar alléén onder
biddend opzien tot de Heere, opdat Zijn Woord onder ons en in onze ge-
meente een goede voortgang hebbe

Pleun R. Troost.



